
Hieronder een aantal (soms bijzondere) wetenswaardigheden, 

gewoontes en gebruiken tijdens het School- en Schoolfeest in 

Wachtum 

 

Nieuw in Wachtum? Dan wil je dit weten 😊 
 

- We zouden het leuk vinden als iedereen de vlag uithangt. Er is een dorpsvlag, maar heb je 

deze niet, dan is de Nederlandse vlag ook prima.  

 

- Er komt een lichtroute door het dorp. Daarom zou het fantastisch zijn als alle tuinen verlicht 

zijn. Dat maakt de route mooi voor alle belangstellenden die ’s avonds een rondje Wachtum 

doen. Tuinverlichting huren? Neem dan contact op met Strockmeijer tel. 06-51363988. 

 

- Door het gehele dorp wordt door de drie buurtverenigingen op vrijdag 5 september een 

zandrandje aangelegd langs de straat. Een aloude traditie. Een precisie klusje waar menig 

Wachtumer met plezier aan meewerkt. Informeer eens bij de buurtvereniging van je buurt en 

sluit je aan bij deze bijzondere gebeurtenis. 

 

- Alle leden van de Oranjevereniging Wachtum hebben het gehele weekend gratis entree en 

ontvangen het programmaboekje en entreebandjes thuis. Nog geen lid, maar wel 

belangstelling? Mail dan naar oranjeverenigingwachtum@gmail.com  

 

- Het voetbalveld wordt ingericht als feestterrein. Daar komt de feesttent te staan met het 

gehele weekend veel vertier voor jong en oud.  

 

- Met plezier en gezonde competitie strijden de drie buurtverenigingen om de eervolle titel 

‘Beste buurt van Wachtum’. Wat telt mee: versierde wagen voor de optocht, entree/boog 

aankleding, Wachtum got talent show, drieluik perfecte plaatje van Wachtum, zeskamp 

zaterdagmiddag en de uitslag pop quiz van Kleintje Dorpsfeest van vorig jaar. 

 

- Met luide toeters maken twee herauten het dorp zaterdagochtend wakker. Tijd om op te staan, 

het feest begint! 

 

 

Heb je vragen of wil je graag iets met ons delen, stuur dan een mailtje naar 

oranjeverenigingwachtum@gmail.com 
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